15-12-2016: kerstfeest

In een in kerstsfeer ondergedompelde feestzaal van Concordia werden de 81
aanwezige Neos-leden, waarvan een 12-tal nieuwe leden, verwelkomd met
caval/fruitsap en een ruim assortiment aan aperitiefhapjes.

Na de gebruikelijke toespraken door de voorzitter en bestuursleden werd het 4-
gangen diner aangevat.

Als hoofdschotel was er de keuze tussen “konijn op Vlaamse wijze” of
“victoriabaars”, ook dit jaar weer voortreffelijk bereid door het team van traiteur Nico.

Dit alles werd geserveerd met aangepaste wijnen.

Als slot werden de leden vergast op een verrassingsdessert, een creatie van onze
huispatissier.

Naar jaarlijkse traditie werd er ook een tombola georganiseerd en de opbrengst,
liefst 500 € dank zij de gulle giften van de leden en extra gift van Neos Tongeren,
werd als slot van dit kerstfeest overhandigd aan de verantwoordelijke, vergezeld van
een labrador, van de “Blinde Geleide Honden”, afdeling Tongeren.

Nadien werd er nog wat nagenoten met wijn en of frisdrank.

Baserend op het aantal lege flessen, de gemoedelijke sfeer en de zeer positieve
reacties nadien mogen we stellen dat de leden weer optimaal genoten hebben van
dit kerstdiner.



17-11-2016: Sabine De Vos over Traliemama's

Amper 4 % van alle gevangenen in ons land zijn vrouw, 80 % van hen is
mama : Traliemama....

De meesten zijn veroordeeld voor diefstal en drugsfeiten, maar sommigen
zitten voor moord, soms op hun eigen kinderen.

Sabine De Vos zorgde voor een unieke blik achter de schermen van een
wereld vol geheimen en nog nooit vertelde verhalen over de kracht van
moederliefde, of het ontbreken ervan, over samenleven in een cel, het
lawaai en de eenzaamheid, de stilte...

Het verhaal van vrouwen die door een fout niet alleen dader, maar ook
slachtoffer zijn.

Sabine De Vos putte bij haar lezing uit haar gelijknamig boek "De
Traliemama's”.

Gedurende meer dan 1 jaar deed zij onderzoek naar dit onderwerp en
bezocht zij niet alleen gevangenissen in Gent, Brugge en Antwerpen
alwaar zij ronduit praatte met moeders maar uiteraard ook met
psychologen, vrijwilligers, directies en een onderzoeksrechter.

Dit alles leidde tot beklijvende verhalen en die ons een beter inzicht
gaven in het leven achter tralies.

Een boeiend verhaal dat uiteraard veel vragen opwierp. Ook deze werden
door Sabine De Vos op onderbouwde wijze beantwoord.

Na deze lezing waren wij allen zodanig geprikkeld en nieuwsgierig dat
haar journalistieke werken en kinderboeken gretig afnemers vonden.



18-10-2016: The Great Pretenders

Op dinsdag 18 oktober waren "The Great Pretenders" te gast in de Ethias
Arena te Hasselt.

Zij gaven er een topconcert voor 1.500 Neos-vrienden uit alle delen van
het land.

De meesten kwamen echter uit onze provincie en zij werden op gepaste
wijze verwelkomd door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van
Neos Limburg.

Vijf prachtige stemmen met als top Marc Meersman, de tenor, brachten 2
uur top-entertainment.. Deze groep kreeg het zelf voor mekaar de
aanwezigen meermaals te doen rechtveren om mee te zingen en te
dansen.

Zoals meestal hadden de afwezigen wederom ongelijk.

Met een zalig gevoel zijn we terug naar Tongeren gereden, hopende om
nog meer van dit lekkers.

F.P.



13/10/2016: Aachen-Maastricht Airport en Brug
Vroenhoven

Met 37 leden, waaronder enkele nieuwkomers, vertrokken we
naar Maastricht richting Airport.

Stralend weer was wederom voor ons besteld.

Door bos en dal, met Reizen Baus, kwamen we aan in
Restaurant Bergrust voor koffie en echte Limburgse vlaai.

Ondertussen vertelde gids Ad over de vervlogen tijden en de
nieuwe wind die door Airport Maastricht waaide en werd dit alles
gevisualiseerd met een filmpje.

Met een verzegelde autocar, kwestie veiligheid, reden we dan de
vlieghaven binnen voor een uurtje geschiedenis en uitleg over
de verschillende omliggende bedrijfsgebouwen.

Tevens konden wij een jet, eigendom van BMW en met een
prijskaartje van ettelijke mio euro, bewonderen.

Rond de middag werden we, wederom in restaurant Bergrust,
vergast op een heerlijk 3-gangenmenu (frisse cocktail, schnitzel
met verse groentjes en als afsluiter een bavarois) vergezeld van
een glaasje wijn. Voortreffelijk!!

Om 15 H kwamen we aan in Vroenhoven voor een uniek bezoek
aan de BRUG .

Super mooi museum met dito rondleiding .

Gezien het cafetaria in het museum uitzonderlijk gesloten was
werd plan B ingeroepen. Een bezoek aan ijssalon
Pimpernelleke..... En of dit gesmaakt had........

Om 18u was Tongeren terug in zicht en konden we terugblikken
op een wondermooie dag in leuk en aangenaam gezelschap van
onze Neos Tongeren vrienden en vriendinnen.



04-10-2016: De Slimste Mens van Tongeren

Neos Tongeren ging voor de eerste maal op zoek naar de Slimste Mens
van Tongeren

De 49 aanwezigen werden ontvangen met een glaasje cava om nadien in
groepjes ingedeeld te worden. De competitiegeest zat er al meteen in.

De eerste vragen hadden uiteraard betrekking op de Kroningsfeesten, het
evenement van het jaar, en daarna over weetjes en
bezienswaardigheden over Tongeren;

De techniek, die zorgde voor sfeervolle beelden, was in handen van
Frans en de quizmaster van dienst was Leon. Twee ervaren rotten op dit
viak.

Tussendoor een geestige noot hetgeen zorgde voor de nodige hilariteit en
plezante sfeer tijdens deze quiz.

Tijdens de pauze, met koffie en taart, werd de ploegen de nodige tijd
gegund voor tactische besprekingen want niemand wilde uiteraard
verliezen.

De winnende ploeg mocht de wisselbeker in ontvangst nemen en werd
overladen met pralines, die meteen uitgedeeld werden aan de andere
ploegen. Van solidariteit gesproken.

Nadien werd nog een 16 jaar oud filmpje getoond met de titel "Een toerist
in Tongeren", waarbij de belangrijkste bezienswaardigheden op ludieke
wijze in beeld werden gebracht. en tot slot nog en geestige quizronde
waarbij men bekende figuren diende te raden die met fotoshop nagenoeg
onherkenbaar werden gemaakt.

De aanwezigen waren voluit enthousiast en vooral het feit dat zij hun
kennis over Tongeren op een amusante wijze hadden weten te verruimen
maakte van deze namiddag een onvergetelijke ervaring.



20-09-2016: Schatkamer van het Teseum

35 Neos leden verzamelden aan de ingang van de Basiliek voor een
bezoek aan de schatkamer van het Teseum.

Deze schatkamer herbergt een van de grootste en rijkste kerkschatten uit
de Lage Landen.

Een indrukwekkende tentoonstelling van reliekhouders, edelsmeedwerk,
middeleeuwse koorboeken en zeldzame reliekbeursjes.

Dit alles werd verduidelijkt, ditmaal niet door een gids, maar door
audioapparatuur.

Na het bezoek alleen maar lovende woorden over de pracht van deze
tentoonstelling en werd er nadien nog even nagepraat met een drankje in
het Museumkaffee.



01-09-2016: Bedevaart naar Sint-Gillis
Bedevaart naar St. Gillis

Een 10-tal moedigen wandelden van het Casino tot aan de kerk van

St. Gillis. Daar ontmoetten zij een 50-tal andere leden voor de
misviering. een ingetogen moment. Wegens wegeniswerken was de
kapel niet bereikbaar en werd overgeschakeld naar plan B: misviering in
de kerk van St. Gillis

Nadien te voet naar het cafetaria "De Pline" alwaar we zeer gastvrij
werden ontvangen met koffie en taart. Gezien het aantal aanwezigen (61)
alle verwachtingen overtrof en dus onvoldoende taart werd opnieuw
overgeschakeld naar plan B: bakken van heerlijke pannenkoeken tot
geneugten van vele leden.

Hieruit blijkt nog maar eens dat Neos zijn streng weet te slaan en steeds
een oplossing heeft bij onvoorziene omstandigheden.

Gezien het prachtige weer werden we allen vergast op een rondleiding
doorheen de gehele infrastructuur van het zwembad o.l.v. Jurgen. Een
enorme investering en dit volgens de laatste snufjes. en technieken. We
stonden toch even versteld van dit gehele complex en de enorme
onderhoudswerken (lees kostprijs) die met deze uitbating gepaard gaan.



09-06-2016: zomerfeest 2016

A NS ; I
Pl S T N L e

In de tuinen van de COhcordia, onder een stralende zon, werden de 71
leden (net geen record) verwelkomd met cava en verse aardbeien als
aperitiefhapje, een geslaagde combinatie.

Tevens werden zij allen gehuld in een "rode duivel" vlag om alvast in de
EK sfeer te geraken.

Intussen werd het buffet opgesteld door traiteur Nico en zijn team.

Na het aperitief, het welkomstwoord door de ondervoorzitter en enige
mededelingen konden de leden zich royaal bedienen, vooreerst van het
koud en nadien van het warm buffet, met rustige achtergrondmuziek.

De zalm, asperges, tomaat garnaal, mousse van vis, .... alsook het
kalkoenfilet en het kabeljauwhaasje met aangepaste garnituur werden
zeer gesmaakt.

Bij al deze gerechten behoorden uiteraard aangepaste wijnen en/of een
frisse pint voor de dorstige.

Het geheel werd afgerond met een overheerlijk dessert en koffie.

Voortgaande op de lovende reacties van de leden was ook dit zomerfeest
weer een voltreffer.

En dat de Rode Duivels nu ook nog kampioen mogen worden.....



25-05-2016: wandeling KEVIE

Dinsdag 2 juni 2016 op stap in het natuurgebied "DE KEVIE" in
Tongeren.

Stipt om 2u zijn wij samen met onze wandelvriend Leon , onder een
stralende zon , vertrokken voor de wandeling door dit natuurgebied.

Al wandelend kregen we van Leon de nodige uitleg over de
verscheidenheid van de beplanting en de geneeskundige kracht van
sommige kruiden.

Na ca 1 km zijn we links afgeslagen richting de stroom " JEKER" die
sinds enkele jaren terug in zijn oorspronkelijke bedding is gebracht.

De dood gelegde rivierarmen zijn nu de verblijfplaats van o.a. padden en
kikkers

Voortdurend kregen we andere prachtige natuurbeelden te zien ,alsof we
ons ergens in een ver afgelegen tropisch land bevonden .

Maar niets is minder waar , de natuur is hier zeker zo mooi
dan elders maar we zien het niet.

Aan het eind van het pad konden we het werk zien van de bevers hoe ze
de bomen spits zoals een potlood afknaagden tot ze uiteindelijk omvielen.

lets verder op vertelde Leon nog hoe wij een reiger op deze plaats uit de
prikkeldraad bevrijden en als beloning kreeg Leon een hevige beet in zijn
hand.

Het eerste deel van de wandeling van ongeveer 3 a 4 km is hiermee
achter de rug en namen we plaats op een terras op het dorpsplein in
Nerem voor een verfrissing.

Tijd nu om de terugweg aan te vangen.

We nemen het fietspad en ter hoogte van het kasteel "Scherpenberg"
buigen we links af naar het ,vogelpark .

Op regelmatige afstanden zie je afbeeldingen van de vogels die hier
vertoeven.



En als beloning voor onze volharding kregen we bijna op het einde van
onze wandeling de befaamde oerrunderen, Galloways, en de wilde
Konikpaarden, ook Przewalskipaarden genoemd , te zien die hier in de
vrije natuur leven.

Einde van een wandeling door een prachtig natuurgebied .



09-05-2016: Federaal Parlement

Na enig fileleed bereikten wij toch tijdig het Federaal Parlement. Wij
werden er meteen opgewacht door Filip, hoofd gidsen Federaal
Parlement.

De rondleiding van +/- 1 uur leidde ons naar de Senaat, Kamer van
Volksvertegenwoordigers, de lees- en perszaal alsook diverse prachtige
lokalen, elk met een eigen geschiedenis. Tijdens de rondleiding werden
wij meermaals vergezeld door Philippe, zoon van Neos lid Anne Ruiters,
die er een topfunctie vervult en werden zodoende nog wat extra in de
watten gelegd.

Totaal onvoorzien en mede dankzij de bemiddeling van Anne Ruiters,
werden wij vergast op een receptie in de grote feestzaal.

Geen cava ditmaal maar echte klasse champagne Pommerol, vergezeld
van de nodige hapjes.

Daar werden wij allen persoonlijk verwelkomd door Wilfried Bracke,
voorzitter van de Kamer, alsook door Patrick Dewael, fractieleider van de
Open-VLD. Van een totale verrassing gesproken.

Tijdens de speech van Patrick Dewael werd uiteraard ook verwezen naar
de 7-jaarlijkse Kroningsfeesten. Deze uitgebreide receptie bracht wel
enige vertraging in het programma doch niemand die erom treurde.

Alhoewel bij de lunch ook een receptie voorzien was konden wij, ondanks
al voldoende alcohol in het bloed, dit toch niet afwijzen. De lunch met
aangepaste wijnen in het prachtige restaurant was klasse en opgediend
volgens alle etiquetteregels.

Met enige vertraging ( receptie, lunch, koffie....) werden wij begeleid naar
de tribunes van de Kamer voor het bijwonen van een plenaire
vergadering. Zo konden wij luisteren naar tussen komsten van minister
Koen Geens, Meyrame Ketir, Peter Vanvelthoven, Patrick Dewael, Kristof
Calvo...... alsook van enkele Franstalige vertegenwoordigers en dit alles
onder het waakzaam oog van meerdere veiligheidsdiensten.



Tevreden van deze superdag keerden wij rond 16u30 terug richting
Tongeren.



28-04-2016: Gentse Floralién

Op 28 april 2016 vertrokken we met onze Neos vrienden uit Tongeren
naar de Gentse Floralien.

Na een rustige busreis kwamen we onder een stralende zon aan in de
Artevelde stad, waar voor de eerste maal in de geschiedenis de bloemen
pracht ten toon gesteld werd op verschillende locaties in de binnen stad.

Ogen en woorden schieten te kort om al deze bloemenweelde te
verwoorden. De foto’s spreken voor zich.

Rond 17h vertrok ons gezelschap naar de eetgelegenheid waar wij
wederom werden verwend.

Na al dit moois gaat het huiswaarts, de oudste stad van Belgie.



12-04-2016: ontspanning met Jos Roofthooft
Jos Roofthooft

Het optreden van zanger, entertainer en moppentapper Jos

Roofthooft was voor Neos Tongeren ook ditmaal weer een schot
in de roos.

Vanaf de eerste minuut zorgde Jos voor de nodige stemming en
genoten de aanwezigen ten volle van de liederen uit de oude
doos, de komische verhalen over de tijd van toen en uiteraard
de vele moppen.

Nadien kon iedereen nog genieten van koffie en taart en kon de

CD, waarvan een groot deel ten goede komt aan klavertje 3,
aangekocht worden.

Kortom, een namiddag om even alle zorgen te vergeten.



01-04-2016: Le Cabaret

Om 13 uur stipt vervoegden de leden van Neos Tongeren de
meer dan 200 Neos leden van andere Limburgse clubs aan de
aanlegsteiger te Kanne voor een boottocht naar Maastricht.

Tijdens deze tocht werden de opvarenden al in concertsfeer
gebracht door prachtige muziek door Dick van der Harst en
accordeonspeler Philip Thuriot.

Na een korte wandeling naar de de St.Janskerk werd alhier een
klassiek concert aangeboden door 4 muzikanten (zang, cello,
accordeon en gitaar) om nadien met de boot weer af te varen,
met een hapje en een drankje, naar Kanne.

Een gezellige, rustige namiddag en een ideale gelegenheid voor
een babbel met leden van andere Neos clubs.



17-03-2016: TVL, PXL en Jenevermuseum

Met 47 leden vertrokken we onder een stralende zon richting
Hasselt met vooreerst een bezoek aan TVL. Na een kopje koffie
werden we rondgeleid doorheen de redactie-, de regie- en
schminkkamer.

Als sluitstuk mochten we de opnamestudio’s bezoeken maar
even presentator spelen was ten strengste verboden. Andere
personen blijken hiervoor meer geschikt.

We hadden het geluk om de montage van een brand te Hasselt
aan de Philipsgebouwen te mogen volgen want ook dit nieuws,
heet van de naald, moest om 12u30 de ether in tijdens het TVL-
nieuws gepresenteerd door Luc Moons.

Voor stressbestendige mensen geen ideale job

Nadien werden we verwelkomd in de receptiehal van de PXL-
hogeschool met cava en hapjes.

De sfeer zat er meteen goed in. De prachtig gedecoreerde tafels
met kaarslicht en bloemen wekten alvast de nodige eetlust op.
Het menu bestaande uit carpaccio, kabeljauw- of varkenshaasje,
tarte tatin en als afsluiter koffie met pralines was niet enkel van
uitzonderlijke kwaliteit maar ook van kwantiteit.

Pluim aan de leerlingen van de hotelschool die ons nagenoeg op
een professionele wijze wisten te bedienen.

Ook de sommelier wist de grenzen van de Neos leden even te
verleggen en geen enkel glas bleef lediqg.

Als sluitstuk bracht de autocar ons naar het Jenevermuseum.

De gidsen wisten ons wegwijs te maken in het volledige
productieproces van korrel tot borrel.

En alsof ons bloed nog niet voldoende alcohol had opgenomen
tijdens het middagmaal werden we nog verrast met een



proevertje van +/- 21 °. Uiteraard was de stemming op de
terugtocht optimaal.

Meteen konden we al diverse inschrijvingen voor onze volgende
daguitstap naar het Federaal Parlement noteren want ook
ditmaal wil men er tijdig bij zijn.



18-02-2016: Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Sil Janssen, oprichter en stuwende kracht achter het
Natuurhulpcentrum, vertelde met veel enthousiasme over de
opvang van wilde dieren.

Van ophalen (vaak uit erbarmlijke situaties), of bevrijden
(vogels in schoorsteen....), het terug op krachten brengen tot
tenslotte het terug de vrijheid te verlenen of over te dragen aan
een zoo.

De vele anekdotes waren soms hartverscheurend (wat een mens
al niet kan aanrichten met dieren) maar vaak ook opluchting
indien het dier, na revalidatie terug zijn normale leven kon
hervatten in haar/zijn habitat. Dit alles werd ruim
gedocumenteerd met een prachtige powerpoint presentatie

Nadien werd met Sil nagekaart met koffie en taart.



