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MAANDBRIEF JUNI 2023 

 

 

Bestuursploeg: Marc Dedecker (voorzitter), Marcel Leenders (ondervoorzitter), Suzanne Claesen 

(secretaris), Marie-Louise Leenders (penningmeester), Trudo Louwies, Lutgarde Geusens (fotograaf), 

Jean Lemmens (logistiek), Lucienne Colla, Lizette Maris, Leon Machiels (webmaster), Lizette Menten 

(administratie), Ivo Stulens (logistiek), Bernadette Weytjens, Alice Wijnen (verslaggever). 

 

  

Ook voor wie beroepsmatig niet meer actief is, en dat zijn we allen, 

betekenen juli en augustus levenskwaliteit: door het mooie weer, het 

leven buiten en spontaner sociaal contact. De gezichten zijn vrolijker 

en stressless momenten lukken beter: met kinderen, kleinkinderen, 

vrienden of buren… Deze tijd is er een die ons genegen is, omdat het 
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trager kan, spontaner gaat (zeker nu de examens voorbij zijn) en we 

onbezorgde feestjes kunnen bouwen. Blij zijn we ook omdat onze 

bestuursploeg ruimte krijgt om te verpozen: in juli en augustus geen 

officiële clubactiviteiten en dus geen agenda’s om op te volgen, geen 

‘to do’s’, noch wikken en wegen over datums.  

Voldaan en ingenomen kijken we terug op het voorbije jaar. We 

overlopen hieronder onze voorbije clubactiviteiten, zij het dat we het 

deze keer doen met veelzeggende foto’s.  
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Iedereen zal zich de gebeurtenissen hierboven herinneren. De 

prachtige muzikale optredens en boeiende sprekers maar ook de vele 

leuke momenten, de vriendschap die ontspon, de vrolijkheid die leeft. 

En zo mag het wat ons betreft voor altijd blijven. 
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Soms horen we dat onze leden het Neos Magazine dat elke trimester 

in onze brievenbus valt, niet echt lezen. Een tip: bekijk het deze zomer 

eens grondiger met meer tijd vanuit je terrasstoel en je zult vaststellen 

dat je dat wilt blijven doen. 

 

En dan is er onze nieuwe 

bestuursploeg. Ze is ruimer 

geworden en oogt ietsje 

vrouwelijker. We krijgen vier nieuwe 

leden die diverse taken overnemen 

van Leon, Marie-Louise, Lut en Marc; 

zij die afscheid nemen. Onze nieuwe bestuursleden zijn Lucienne 

Colla, Trudo Louwies, Lisette Maris en Bernadette Weytjens. Nu nog 

een penningmeester op de kop tikken en een nieuwe voorzitter lokken 

(en ook daar verrijst er licht aan de horizon, de vergelijking met voetbal 

is nooit ver weg, goede spitsen zijn zeldzaam) en onze ploeg is 

compleet. Ze is nu al sterker geworden, creatiever en bekoorlijker dan 

ooit, hmm, hmm. (De vertrekkers blijven desgevraagd support 

verlenen vanop de achtergrond.) Wat hadden we een super goed 

team. Niet dat we het altijd met elkaar eens waren, het was niet altijd 

vrijheid blijheid maar als onze ideeën botsten dan was het in een 

klimaat van geborgenheid. Dat was uniek aan ons team, de club 

groeide er ieder jaar door en kende nooit dipjes.   

Over twee openstaande vacatures ontwaren we aarzeling met als 

voornaamste argument het ontbreken van tijd. Bij Neos Zutendaal kan 

dat geen probleem zijn. Ten eerste omdat we op pensioen zijn en ten 

tweede omdat ze je van overal bijspringen. Bij ons geldt de leuze: ‘Ad 

impossibile nemo tenetur.’ ‘Niemand wordt geacht het onmogelijke te 

doen.’     
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Daarenboven is het nieuwe jaarprogramma 2023-

2024 rond. Er komen drie bedrijfsbezoeken 

en twee wandeltochten waarvan een aan de 

Ziepbeek, de beek waar zoveel natuur te zien is 

en die een belangrijke plaats kreeg in de film van 

Pim Niesten. En dus hebben we zijn kompaan 

Laurent Louwies gevraagd om ons te begeleiden. De club krijgt 

traditiegetrouw weer een super dokter op bezoek. En dan is er 

natuurlijk veel muziek: Carmina Burana in Hasselt, Ennio Morricone, 

Lieven De Brauwer op ons Nieuwjaarsfeest, Aida in Rotterdam (met 

een tweedaagse er bovenop), de zomeropera in Alden Biesen, enz. We 

gaan eindelijk een keertje smullen bij Raineri en omdat iedereen het 

zo leuk vond, opnieuw bowlingen. Traditiegetrouw ontvangen we 

sprekers met veel impact: onder andere Krista Bracke, (zij werkte bij 

Radio 1, maar werd tien jaar geleden plots getroffen door een 

vleesetende bacterie. Ze ontsnapte op het nippertje aan de dood. En 

nu maakt ze zich klaar om een eredoctoraat te ontvangen aan de 

Universiteit van Gent) en Michaël Portzky over ons geheugen en 

datgene wat wij zo akelig vinden, het vergeten. Over al deze mensen 

en over nog veel meer verneem je alles tijdens onze startdag van 7 

september, waarvoor we trouwens een heel, speciaal muzikaal duo op 

de kop hebben getikt. Een duo dat ons zal laten genieten van Swing 

low. Muziek uit onze tijd over Annemarieken, de purp’ren hei, het 

kleine café aan de haven en die ons via Ierse ballades naar oude 

Vlaamse liedjes, chansons en schlagers zullen brengen, tot in Zuid-

Afrika… .  Noteer 7 september alvast in je agenda! Je zal niet alleen 

veel over onze plannen vernemen maar tevens echt genieten.   

Tussen onze afsluitende barbecue van 29 juni en de startvergadering 

hebben we twee extra activiteiten ingepland: de Kroningsfeesten 
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van 2 juli in Tongeren en Klassiek aan de Mijn op 3 september.  (Deze 

inschrijvingen zijn afgerond) 

Het is leuk om te watertanden van wat komen zal 

maar traditiegetrouw geven we je een terugblik op 

het heerlijke van de voorbije maand:    

Op 15 juni wandelden we onder leiding 

van Daniël Van Uytven van het 

heidegebied Klaverberg in Genk naar het 

Jeneverbos in As. Daniël is een specialist 

en wees ons op sporen uit de ijstijden (we 

kregen trouwens onderweg allemaal een 

ijsje), legde het ontstaan uit van de 

zandheuvels en bracht de groep naar een 

van de allermooiste jeneverbossen van 

Vlaanderen, in As. Het was heerlijk 

stappen onder een milde zon en een 

verfrissend briesje. 
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Liefhebbers zijn elke dinsdag om 18u welkom  aan de Sporthal. Zelfs zij 

die minder van het spelletje houden, zijn welkom voor een babbel en 

een drankje. Op de foto hieronder alvast enkele petanquers: ze 

denken na over hun volgende worp, schatten afstanden in, meten ze 

na, berekenen ze uit het hoofd, wrijven zich in de haren en 

discussiëren….   
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Als het over opera gaat dan zorgt Leon voor kwaliteit. Daarom waren 

we op 20 juni met 25 leden present op een opvoering van de bekende 

opera van Puccini, la storia di Gianni Schicchi, het muzikale verhaal van 

een hebzuchtige familie die haar erfenis door de vingers zag glippen. 

Onze zorg is opera te brengen die ook niet de gespecialiseerde 

aantrekkelijk is. Ze beraamde een snood plan om de notaris om de tuin 

te leiden maar kwam uiteindelijk van een kale reis thuis. Het was 

genieten van humor, prachtige muziek, internationale en Belgische 

solisten en een ondertiteling die toestond de verhaallijn perfect te 

volgen. Zelfs een niet te ontwijken onweer slaagde er slechts heel even 

in het optreden te onderbreken waarna een schitterende apotheose 

volgde.   
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Na de opera konden een kort en leuk gesprekje voeren met super Silke 

Nauwelaerts. Haar loopbaan neemt een nieuwe, zelfgekozen wending. 

Ze verlaat Neos Nationaal. Het gesprekje ging over van alles en nog 

wat maar haar vermelden we graag in onze maandbrief omdat ze 

zoveel gedaan heeft voor onze (en alle andere) clubs. Hartelijk dank 

Silke. Je organiseerde op sublieme wijze de activiteiten van Neos 

Nationaal in Antwerpen, Brussel, Puurs, enzovoort. We wensen je veel 

succes.    

Een ACTIVITEITENJAAR sluiten we graag af met 

een etentje en in deze tijd van het jaar is niets zo 

gezellig als een barbecue. En weer waren we met 

veel bestuursleden de avond voordien, aan de 

Posthalt, om de zaal in te richten, zodat alles vlot 

zou verlopen. Jean zorgde met zijn gebruikelijke 

ijver voor de totale organisatie, Alice voor een 

cateraar, ze plukte stiekem lavendel uit haar tuin om mee te nemen, 

Marie-Louise, Suzanne en Lizette waakten over de inschrijvingen, 

Marcel, Vic, Lucienne, Hugo en Trudo hielpen mee aan de 

tafelschikking, Leon zorgde voor muziek en foto’s en de voorzitter, hij 

dronk een Affligem en zag dat het goed was.  

Op 29 juni hebben we ons activiteitenjaar op een daverende wijze 

afgesloten. De inschrijvingen bleven toestromen tot aan de kaap van 

honderd. Het moest een feestvergadering worden en dat werd het 

ook. Smullen, grollen en grappen, elkaar iets in de oren fluisteren, 

luidop lachen en verbluffen, eten tot net genoeg en daarna iets te veel, 

drinken tegen de dorst en uit gezelligheid, verbroederen. Er is werk op 
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zo’n feestje maar iedereen sprong bij, tot de toffe, vlijtige en 

goedlachse schoondochter van Bernadette toe, in al onze ijver 

vergaten we haar voornaam te vragen.   

De voorzitter stond er lang beteuterd bij, lijdend onder het voor hem 

en door hem beslechte afscheid. Trots op zijn bestuur, het zijn 

vrienden voor altijd, hij noemt 

ze creatief, volhardend, 

muzisch en volhardend. 

Bedankt Marcel, Suzanne, 

Marie-Louise, Trudo, Lut, Jean, 

Lucienne, Lizette, Leon, nog 

een Lizette, Ivo, Bernadette en 

Alice voor acht superieure 

jaren. 
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 Dat de sfeer goed zat, iedereen genoot en er gelachen werd , zie je op 

de fotoreportage. Beelden zeggen nu eenmaal veel meer dan 

woorden.  
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14 
 

Het is weerom met een traan dat de 

afscheidnemende Marc, na acht 

heerlijke jaren, tevens afscheid neemt 

als redacteur van dit maandblad. 

Vanop afstand ben je niet keurig 

geïnformeerd om dat werkje verder te 

doen maar het bestuur heeft alle 

talent in huis om verder te gaan. Natuurlijk zal hij het blijven steunen 

en met een warm hart blijven schrijven over een activiteit waaraan hij 

deelnam.  

 

Lieve vrienden, 

Het bestuur en de voorzitter wenst u een heerlijke, zomerse, 

gemoedelijke en vooral blij makende vakantie. Vaarwel en 

tot weldra op een clubbijeenkomst of op eender wat. 

 

Je voorzitter,   Marc Dedecker 


