
 

De relatie tussen Palestijnen en Israël beheerst al veel decennia het wereldnieuws. 
De aanval van Hamas in Israël op 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog van 
Israël in Gaza laten niemand onberoerd. Hoe is dit blijkbaar onoplosbare probleem 
zo kunnen escaleren? Wat is de geschiedenis van respectievelijk Palestina en 
Israël? 

Deze lezing wil op een serene manier de moeilijke relatie tussen het vroegere 
Palestina en het huidige Israël in een historische context plaatsen. Kennis van het 
verleden kan immers helpen om de huidige toestand te begrijpen. We starten in de 
negentiende eeuw, toen Palestina deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk, en we 
eindigen bij de actuele situatie. Debruyne koos bij zijn lezing een tachtigtal foto's die 
deze historische schets van 1850 tot 2025 sprekend illustreren. 

Paul Debruyne is pedagoog van opleiding. Hij heeft een carrière achter de rug als 
lector pedagogisch hoger onderwijs en directeur van het Instituut voor 
Volwassenenonderwijs (Scala). Kort na zijn pensionering behaalde hij een master in 
de cultuurwetenschappen aan de UGent. 

 

27 januari 2026 

 

Joden, Palestijnen en een land: 1850 - 2025  
Paul Debruyne 

    23 februari 2026 

Waar: cultuurfabriek Stationsstraat 22 Sijsele 

Wanneer: 23 februari 2026 om 14u00 uur 

Prijs: leden 10 euro – niet-leden 15 euro 

Uiterste datum van betaling: 20 februari  

Hoe inschrijven: bij voorkeur via de website van Neos-Damme of door 

overschrijving op reknr. BE23736048813191 van Neos Damme met vermelding 

van activiteit en naam deelnemers 
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