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Praktische informatie:

Deelname aan activiteiten
bevestigen door storting van het
: vermelde bedrag.

: Lidgeld 2024: 30 euro
: BE6O 7343 2203 6470

NIEUWSBRIEF MEI 2024

Beste Neos-vrienden,

Ik herinner me nog dat mensen vaak ’s avonds aan de straat op de kant van de beek zaten.
Er werd verteld, gelachen, soms gezongen of gespeeld. Het spelen was “sollen”, met een

- geldstuk naar een lijn gooien. Vele van deze mensen waren arbeiders met daarbij vaak

nog een klein landbouwbedrijf. Elkaar wederzijds helpen was geen probleem: hooien,

= oogsten, aardappelen en bieten rooien, een koe die kalfde, ..., steeds was er hulp genoeg.

Maar nu “je moet de mensen op straat eens zien lopen” hoor je vaak zeggen. Ze zijn zo
bedrukt, zo met zichzelf bezig, ze kijken nog eens niet op. Er kan geen goeiendag of lach
meer af, zelfs buren kennen elkaar niet meer. Het leven is nu eenmaal zo, niet alleen het

werk, het gezin maar ook de vrije tijd jaagt ons op. Als je ergens bent of op straat loopt,
. fietst of zelfs met de auto kan het toch niet zo moeilijk zijn even op je gelaatsuitdrukking
- te letten. Merk je dat je gezicht weer strak staat, ontspan je dan. Trouwens lachen is

makkelijker dan fronsen. Bij het lachen gebruik je twintig spieren, bij het fronsen veertig.
Een glimlach, een knikje werkt aanstekelijk. Je tovert als het ware blije gezichten,
misschien slechts voor even, maar het is goed.

Bij Neos-Glabbeek ervaren we steeds blije gezichten, dit doet ons bestuursleden echt

deugd.

En nu om mijn relaas te eindigen: “Opzij, opzij, opzij maak plaats, maak plaats, ik heb

ongelooflijke haast. Opzij, opzij, opzij want ik ben haast te laat, ik heb maar een paar
: minuten tijd. Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan. Ik kan nu
= niet langer, ik kan nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien.....(Herman van

Veen)

Voorbij
Donderdag 11 april : Een stapje voor de gezondheid.

Liefst 40 deelnemers voor onze gezondheidswandeling te Grazen.

Niet iedereen stapte mee, zij bleven voor een gezellig onderonsje in de Waterhoek.
Het weer was ons vrij goedgezind, geen spatje regen (en dat is tegenwoordig al een
groot geluk). Vertrekkend vanuit de Waterhoek werd onder begeleiding van Marc,
bijgestaan door Willy en Greet, het wandelparcours of de “Bokkenrijderswandeling”
afgelegd. Na de wandeling werd er nog genoten van een pannenkoek en een tasje
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koffie geserveerd door het vriendelijk personeel van de Waterhoek.
Hartelijk dank aan iedereen, zeker aan de wandelaars.
Is dit voor herhaling vatbaar, bijvoorbeeld een herfstwandeling.

De H. Anna - Piskapel (in de volksmond)

Dinsdag 16 april : daguitstap 't Grom en Trainworld

En toen vertrokken we dan om 8ul5 met de bus vanuit Glabbeek , weliswaar met
een flinke portie regen, naar onze 1°* bestemming 't Grom te St. Katelijne Waver.
Ter plaatse aangekomen viel het allemaal wel mee. Na een ontvangst met koffie
en een wafeltje werd onze groep van 39 deelnemers begeleid door 2 gidsen.
Nadien kregen we uitleg over de museumschuren die de oorspronkelijke schuren
waren van de Midzeelhoeve, gerenoveerde achttiende-eeuwse beschermde
bakstenen langgevelhoeve onder zadeldak. Tussendoor leuke anekdotes over
heksen en kabouters. Vervolgens kregen we een rondleiding in de prachtige
moestuinen met oa. de vergeten groente zoals de cardoen. Hierna keerden we
naar het binnen-museum met uitleg over de keukengeschiedenis, het bewaren {
van groenten, uitvinding van het conservenblik, volksgeloof en spreuken.
Onze innerlijke mens werd versterkt door een lekkere zeesteak en een fijn dessertje in de lunchgarden van Zemst om
nadien onze tocht verder te zetten naar Train World te Schaarbeek. Hier ook niets dan lof over. We werden ontvangen in
de prachtige Hal in Art Nouveau stijl. Verder konden we de oudste nog bewaarde stoomlocomotief in Europa bewonderen,
alsook het Rode Kruisrijtuig dat ingezet werd tijdens de 29 Wereldoorlog om gewonde soldaten te vervoeren. De twee
gemeubelde koninklijke rijtuigen, één uit de tijd van Leopold Il en Albert | en één uit de tijd van Leopold Ill en Boudewijn
stalen de show. Ook de kunstliefhebbers konden hun ogen de kost geven door enkele prachtige schilderwerken van

P. Delvaux.

Beide bezoeken zijn zeker een aanrader!

Vooruitblik

Vrijdag 17 mei : uitstap — Boerengolf in Teuven — Viskwekerij in Voeren.

Een partijtje boerengolf in Green Valley (Teuven) en een
bezoek aan de viskwekerij in kasteel de commanderie (Voeren)
Meer info volgt weldra.




27 mei— 1 juni - Neos -reis Friesland
Aan de reizigers : denk eraan het resterende reisbedrag te betalen.

Donderdag 18 juli : Ontmoetingsnamiddag

Donderdag 15 augustus : Musicalspektakel “Jeanne d’Arc” — Westerlo
Uitnodigingen werden verstuurd. Inschrijven nog tot 10 mei (115 € pp.)

MUSICALSPEKTAKEL

Ill

De klokkenluider van de Notre Dame” —

Donkmeer in Berlare
Uitnodiging met info volgt. Inschrijven (89 €) kan tot 18 juni 2024.

Donderdag 29 augustus : Musicalspektake

Festivaria presenteert

De K LOIRK DPINIELIFDE R

VAN DE N@TRE DAME

Musicalspektakel gebaseerd op de roman
van Victor Hugo en met songs uit de Disney film

Wist je?
Momenteel beginnen we met het opmaken van het programma 2024-2025. Alle ideeén of suggesties zijn welkom!
Mail : jozef.veulemans@telenet.be



