
 
 
 
 
 
 

Beste Neofietsers, 
 
 
 
 

Driemaal is scheepsrecht, zegt men. Tijdens onze laatste 
fietstocht konden we van schitterend fietsweer genieten, dus 
proberen we voor de derde keer onze tocht naar het Vijverhuis te 
maken. En daar zijn ze al helemaal op ons ingesteld, getuige 
deze prachtige, idyllische foto. 
Geef toe, dat is toch een fijne geste van hen om ons zo te 
verwelkomen. 

 
 
 
 

Ik stel dus een tegenprestatie voor. 
Als wij nu eens i.p.v. met een fietshelm te arriveren, 
allemaal een papieren hoedje/bootje zouden opzetten?? 
Dat moet toch een formidabel zicht zijn : een rijtje senioren 
op de fiets, stuk voor stuk getooid met een eigengemaakt 
hoofddeksel…. 

 

 
 

 
Afbeelding 1: Impressie van 
onze Neosgroep 

Natuurlijk hoeven het niet allemaal hoedjes van wit papier 
te zijn. We zijn een kleurrijke bende en dus kan iedereen 
naar godsvrucht en vermogen zijn fantasie de vrije loop 
laten en gebruik maken van inpakpapier, servietten enz. 
Ik durf wedden dat we niet zouden misstaan op Waregem 
Koerse of op de paardenrennen van Ascott! 

En we zouden zeker gezien worden, misschien krijgen we dan wel politiebegeleiding, wie 
weet… 

Genoeg gezwanst, we gaan fietsen. 
We vertrekken aan het kruispunt Parklaan – Oude Dijk, dicht bij knooppunt 46. We fietsen 
langs de Dijkzijde, komen in Oud–Turnhout en rijden rond de Liereman richting Arendonk. 
Van Arendonk trekken we richting Ravels waar we onze pleisterplaats Het Vijverhuis 
bereiken. Na de pauze keren we een stukje terug tot aan de overzet. De liefhebbers 
kunnen de overzet nemen en zo geen krachten verspillen aan de enige beklimming van 
deze tocht, zijnde de brug over het kanaal. De Fietsmadam, ik dus, zal echter wel over de 
brug fietsen want de rijplank naar het pontje is een beetje aan de smalle kant voor mijn 
spacy driewieler. Maar geen nood, we vinden elkaar wel terug en peddelen samen terug 
naar Turnhout. 

 
Laat ons hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en het dit keer wel lukt om deze 
fietstocht te rijden. 



Vertrek : 14 augustus om 14u kruispunt Parklaan – Oude Dijk ( opgelet : 
datumwijziging!) 

Pleisterplaats : Bistro Het Vijverhuis, Grote Baan 199, Ravels 
Daar zullen we rond 15u30 wel zijn, niet-fietsers zijn natuurlijk ook 
welkom 

Fietsknooppunten : 46 – 62 – 62 – 61 – 11 – 20 – 22 – 55 – 58 – 32 – pauze – 63 – 21 – 
62 - 46 

 
En sla onderstaande goede raad van de Fietsmadam toch maar niet in de wind. 

 
Als we allemaal een fluohesje en een helm dragen worden we “gezien” en zijn we niet  
gezien  
Ook opgepompte banden en opgeladen fietsbatterij zijn een aanrader 

De Fietsmadam, Miete 

 
 
 

0487 441 741 


