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Ons creatief lid Cécile Vandoorne stelt nog de hele maand haar
nieuwste schilderijen tentoon in de bibliotheek Izegem.
Zeker een bezoekje waard..
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PASEN.

Pasen was de tijd dat huisvrouwen de grote kuis deden van de zolder
tot de kelder. Pasen was de tijd dat de venten hun winterbedden uit -
spitten en de grond klaar legden voor zaai- en plantgoed.

Pasen de tijd dat het jong volk zo wepel liep dat ze niet te temmen
waren. Pasen was de tijd dat we moesten vasten, de woensdag een
hard gekookt ei met patatten in de pelle, de vrijdag karnemelk
stampers met geschelde patatten.

Met goe-vridag naar den dienst en, als de paster een goed koor had,
verveeld luisteren naar de aanslepende Mattheus Passie.

De zundag, in uw pikke beste kleren (zorg da ge joe niet vuul makt of
er waait un twadde!!!) en dan luisteren naar het jubelend blije
Halleluja, de Heer is verrezen, van Handel.

En dan, EINDELIJK, eitjes rapen in de tuin, onnoemelijk veel, al wisten
we nhiet dat we twee tot drie maal dezelfde eitjes opraapten.

Ben ik nu ouderwets of nostalgisch...

Rollang




