
Wandeling op donderdag 6 en vrijdag 7 februari in Gelrode; afstand 5,8 km. 
 
Omdat het dorpscafeetje van Gelrode toch wat klein is om onze groep wandelaars op te 
vangen, organiseren we de wandeling zowel op donderdag 6 februari als op vrijdag 7 
februari, met identiek parcours. Onze wandelaars hebben dus de keuzemogelijkheid om 
ofwel op donderdag, ofwel op vrijdag aan te sluiten voor een nieuwe wandeltocht!  
 
Vertrek om 13.30 uur op de parking van café De Kroon, Heldenstraat 2 te 
Gelrode (tegenover de ingang van de kerk). 
Er is ook voldoende parkeergelegenheid aan de andere kant van de Pastoor 
Dergentstraat. 
 
Langs een smal pad en een veldweg komen we onmiddellijk tussen weiden en velden. 
Stroken acasiastruiken, die tegen het glooiend landschap omhooggaan, verraden de 
aanwezigheid van holle wegen. We zijn getuigen van de eeuwenlange erosie, en in de 
diepste holle weg van Gelrode wanen we ons wel in een spookachtige canyon, waar de 
blokken ijzerzandsteen, plaatselijk overgroeid met klimop tot jolijt van fauna en 
ongedierte, metershoog opeen gestapeld zijn. 
Opnieuw in open lucht, draaien we net voor de grootste nog resterende 
perzikboomgaard van Vlaanderen richting begraafplaats, om zo in het Kloesebos terecht 
te komen. Knooppunten leiden ons langs de rand van 's Hertogenheide naar 
Papenakker; in de hoge draai gaan we de kant op, en volgen we de kam van de Eikelberg 
richting Gelrode. Nog een mooi bos om af te dalen naar onze bestemming, een oud 
gezellig bruin caféetje, "een stuk erfgoed in het strooien dorp", waar we "De Kroon" op 
ons werk zetten bij een gezellig napraatje. 
 
Enkele malen even langs de helling omhoog en daarna terug omlaag is bij deze 
wandeling geen lastig karwei. Het parcours is gemakkelijk te doen, met evenwel wat 
plassen, waar we overal omheen kunnen, en enkele stroken slijkerige weg, waar we het 
hogere zijkantje kiezen. 
 
Graag tot donderdag 6 februari om 13.30 uur!  
Graag tot vrijdag 7 februari om 13.30 uur!  
 
Team Neos Aarschot 


