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VERSLAG PARIJS 28, 29, 30 maart 2026 - Elisabeth Van De Wielle 

Dag 1 

                                                                                                                                                                                      

 

Het vertrekuur is 5.30 uur en aan het station van Zele is de startplaats.                                                                                 

Onze voorzitster Ines De Block komt even op de bus en wenst ons een fijne reis, lekker eten, 

goed gezelschap en een prettige driedaagse, stapt van de bus, wuift ons uit en weg zijn we! 

 Daarna is het de beurt aan de reisverantwoordelijke Alex Van Der Stricht om de 20 

deelnemers welkom te heten. 

Zo rijden we naar de E17 richting Gent, houden even halt in Gentbrugge om onze reisgids te 

laten opstappen. W passeren verschillende bekende en belangrijke steden in Frankrijk o.a. 

Lille, Arras, Compiègne, Senlis.                                                                                                                                    

Het is 7.45 uur als we een koffiestop houden aan het restaurant in ‘Aire du Coeur des Hauts 

de France’ en dit tot 8.20 uur.                                                                                                                                      

Om 11 uur bezoeken we de Notre Dame de Paris en nadien is er voldoende tijd voor een 

middagmaal naar keuze.                                                                                                                                               

Om 14.30 uur stappen van de bus aan de Eiffeltoren waar we een groepsfoto en enkelen een 

individuele foto nemen.                                                                                                                                             

Na 10 minuten vertrekken we naar de ‘Bourse de Commerce’ waar we tegen 15.30 uur 

aankomen voor bezoek onder leiding van onze gids aan de Pinault Collection.                                               

Tegen 18 uur arriveren we aan ons hotel Voco Paris Port de Clichy waar er voor 3 dagen en 2 

overnachtingen geboekt werd.                                                                                                                                         

Om 19 uur verzamelen we aan de receptie om samen naar het restaurant bij ‘Churrasqueira 

do Povo te stappen voor het avondmaal tegen 19.30 uur. Daarna gaan we terug naar ons 

hotel voor de eerste overnachting. 
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Dag 2 

                                                                                                                                                                              

 

 

Van 7 tot 9 uur kunnen we het ontbijtbuffet gebruiken.                                                                                               

Stipt om 9.30 uur vertrekken we met de bus naar Musée Carnavalet en krijgen de hele 

geschiedenis van Parijs gepresenteerd, vanaf de préhistorie (2700 jaar voor Christus) tot de 

jaren 60 – 70: de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de religieuze tijd, de Renaissance 

interieurs, de Franse Revolutie en het keizerrijk worden hier enorm geëtaleerd. 

Daarna terug vrij middagmaal.                                                                                                                                  

Om 14 uur vertrekken we uit de Marais voor bezoek onder leiding van onze gids aan de 

Richelieu-bibliotheek.                                                                                                                                                       

Om 18 uur nemen we bij ‘Au Bistrot de la Montagne’ het avondeten.                                                                    

Om 20.45 uur vertrekken we met de bus naar de jazzclub in ‘Le Caveau de la Huchette’ en dit 

tot 22.15 uur en dan met de bus nog even genieten van ‘Paris by night’. Onze gids Bart deelt 

een souvenirtje uit: een sleutelhanger met Eiffeltoren. Onverwacht maar des te meer 

gewaardeerd! 
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Dag 3 

                                                                                                                                                                  

 

Ontbijtbuffet van 6.40 uur en om 9 uur bagage klaar zetten in de hal van het hotel en alles en 

iedereen zit in de bus zodat we meteen kunnen vertrekken. 10.30 uur: bezoek onder leiding 

van onze gids aan Tour Montparnasse.                                                                                                                 

We zijn één van de laatste groepen die de Tour Montparnasse kunnen bekijken.                                        

Dit omstreden project van in de jaren 70 wordt in de komende jaren gemoderniseerd.                                  

Om 12 uur  gaan we ergens vrij het middagmaal gebruiken.                                                                                   

Om 14 uur gaan we samen met de gids naar de grote begraafplaats Père-Lachaise en lopen 

er nog wat vrij rond. En om 16.15 uur stappen we op de bus om terug te keren naar Zele.                          

Het is 18.15 uur en we houden halt in ‘Air Coeur des Hauts de France-Est en om 19.05 uur 

zitten allen terug in de bus en rijden we voort.                                                                                                        

Een bedankingswoord door onze reisverantwoordelijke Alex aan de gids Bart om ons de 

minder bekende plekken van Parijs te laten ontdekken, aan de buschauffeur Steven voor het 

vlot en veilig rijden. Bedanking op zijn beurt door Bart en de buschauffeur Steven sluit zich 

bij diens woorden aan.                                                                                                                                                 

Het is 20.15 uur als we de Franse bodem verlaten en België binnenrijden en om 20.45 uur 

stapt onze gids Bart af en wordt Steven afgelost door een collega die ons verder naar Zele 

voert waar we om 21.15 uur aan onze vertrekplaats, het station Zele, aankomen en we 

zeggen elkaar bedankt hé en tot ziens.                                                                                                                    

Het niet-voorspelde droge weder was een pluspunt te meer! 

Elisabeth Van De Wielle 


