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ACTIVITEIT VAN DE MAAND FEBRUARI 2026  

 
We leven in een wereld die voortdurend verandert, op vele vlakken.               
Zo komen er in het najaar 2026 veranderingen in de wegcode.                    
Hoog tijd om er vooraf goed van op de hoogte te zijn !  
 
Op dinsdag 3 februari 2026 ontvangen we in het St.-Jorisheem de heer        
Johan Van de Velde die een lezing komt geven over:  “de nieuwe wegcode” .  
Deze lezing bestaat uit een interactieve powerpoint-presentatie waarin de   
nieuwe regels en verkeersborden van de nieuwe wegcode ( code van de 
Openbare Weg ) uitgelegd worden.     
 
Tevens is het een opfrissing van de bestaande reglementering betreffende de 
verkeersmaterie. De presentatie is vrij ludiek opgevat met enkele filmpjes.     
En er is zeker ruimte voor vraagstelling.  
 
Johan Van de Velde is 30 jaar actief geweest bij de lokale en federale politie. 
Zijn interesse lag altijd bij verkeerszaken en het geven van opleidingen.         
Hij was ook betrokken bij verschillende adviesgroepen Verkeer ,  
bij o.a. de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.  
 
Verloop van de namiddag:                                                                                                       
 
13.45 u: de deuren gaan open 
14 u.   : lezing deel 1 
15 u.   : pauze van 15 min. 
15.15 u : lezing deel 2 
16.15 u : einde van de conferentie 
16.30 u : einde van de namiddag 
 
Deze lezing staat open voor iedereen die interesse heeft en iets wil bijleren 
over dit thema. 
 
Prijs : 15 € voor leden,  en 20 € voor niet-leden .  
 
Koffie en gebak inbegrepen.  
 
Inschrijven:  
 
bij het secretariaat Piet Claesen via mail pietclaesen@skynet.be                     
of tel. 011/597787  
 
vóór 30 januari 2026. 
  
Je inschrijving is definitief na betaling via overschrijving op de Neos rekening 
BE16 7755 9102 6374  of via de website en de QR-code. 
 

 

mailto:pietclaesen@skynet.be


Lidmaatschap Neos Alken 

   Dit door overschrijving van € 40,00 op reknr. BE16 7755 9102 6374 met vermelding: “Lidgeld 2026 en je naam ”. 

  Of via website met je lidnummer en QR-Code. 

 Ken je iemand die lid wenst te worden, geef deze boodschap mee! . 

 Vooruitblik. 

Onze volgende activiteit gaat door op 17 maart om 19u. in het St.-Jorisheem.                                                        

De heer Daniël Van Uytven geeft dan een uiteenzetting getiteld “ van oeroude zeebodem tot vochtig Haspengouw 

In een eerste deel neemt hij ons mee in een reis doorheen de tijd en in een tweede luik staat hij stil bij                    

“ natuursteen als bouwsteen in Alken en omgeving “. Noteer alvast deze datum in je agenda.                              

Deze lezing gaat 's avonds door om 19u en staat open voor alle geïnteresseerden.  

  Neem ook eens een kijkje op onze website!   www.neosvzw.be/Alken 
                                                                                                        

 
 

                    Over de wereld die verandert …. om over na te denken                            
 

Toon Hermans, u kent hem wel , was een man die stil stond bij het mysterie van het leven.                                       

Dat inspireerde hem bij zijn conferences en hij beschreef dat ook in meerdere boeken.  

 

In zijn “ Levensboek “ schrijft hij zo bij voorbeeld dat er in het leven van vroeger in de kleine alledaagse dingen  

wel eens heiligen aan te pas kwamen.                                                                                                                            

Als iemand iets kwijt was of een voorwerp niet kon vinden, werd de heilige Antonius, de patroon van de verloren 

voorwerpen,  aangeroepen.                                                                                                                                       

Bij tandpijn riepen de mensen de heilige Apollonia aan, patrones van de kiespijn, in plaats van naar de tandarts   

te gaan. 

Vroeger was het leven van alledag minder ingewikkeld, er was meer rust.                                                              

De kinderen hadden een engelbewaarder in plaats van een psychiater.                                                                   

Ze vertrouwden niet zozeer op eigen kracht, maar vonden steun in het gebed.                                                       

Er waren minder dingen die hen afleidden van het meditatieve leven.                                                                     

De mensen hadden minder geldingsdrang.  

Toon Hermans idealiseerde het verleden niet.                                                                                                          

Hij beweerde niet dat het vroeger beter was dan nu.                                                                                                  

Er was toen ook bedrog en haat , en de mensen toen hadden ook tekortkomingen.                                              

Het verschil zat hem in de leefsfeer ! 

Als hij het leven van toen vergeleek met dat van vandaag , dan besloot hij wijselijk  “dat we heel wat lieve dingen 

kwijt zijn geraakt waar geen andere lieve dingen voor in de plaats zijn gekomen. “ 


