LAULURRIERS
Hanzesteden « Neos Buggenhout.

6 dagen /5 nachten «15-20/06/2026.

Buggenhout - Hannover Onderweg genietend van een ontbijtje trekken we
met z'n allen naar Hannover. In Hannover genieten we van een lekkere lunch
waarna we met de nog even de stad inrijden om langs de statige huizen van de
voorstad langs het Neues Rathaus te gaan. Nadien rijden we via de
universtiteit naar het Schloss Herrenhausen voor een bezoek aan de prachtige
barokke tuinen met een mooi vergezicht over Hannover. Na ons laatste bezoek
van de dag vervolgen we onze weg richting hotel Park Inn by Radisson**** in
Libeck waar we ons avondmaal gebruiken en overnachten.
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Liibeck Na het ontbijtbuffet bezoeken we Liibeck zelf, de parel der
Hanzesteden. Onze gids begeleidt ons doorheen de stad. Van de 12d tot de
16de eeuw werkten Nederlandse en Duitse steden samen om zoveel mogelijk
geld te verdienen aan de handel met Scandinavié en Rusland. Vanuit Liibeck
vertrokken de schepen voor deze handelstochten. Ook nu is Liibeck nog
belangrijk als een van de grootste Duitse importeurs van Franse wijn. V66r de
lunch bezoeken we ook het Willy Brandtmuseum en na de lunch staat er nog
een bezoek aan het Européischen Hansemuseum op het programma met een
plaatselijke gids. We keren terug naar ons hotel voor diner en overnachting.
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Hamburg Op dag drie starten we met een stadsverkenning van Hamburg met een
lokale gids. Dit duurt ongeveer 2 uur. De gids stapt op onze bus om samen de
‘highlights’ van Hamburg te bekijken. Op de vismarkt van Sankt Pauli laten we
ons imponeren door de schitterende architectuur van de nagelnieuwe
concertzaal ‘Elbphil’. We maken ook een ommetje in het ‘Componisten Quartier’
voor een korte kennismaking met het leven en werk van de barokcomponist
Georg Philipp Telemann. Hamburg toont nogmaals zijn status als eeuwenoude
handelsstad met Speicherstadt, het grootste histroische pakhuizencomplex ter
wereld. Een aantal pakhuizen worden vandaag de dag nog steeds gebruikt om
kleding, Perzische tapijten en kruiden op te slaan. We brengen ook een bezoek
aan het Rathaus, het imposante stadhuis, gebouwd in 1886 in de weelderige stijl
van de neorenaissance. Het gebouw met 647 kamers was een van de weinige
bouwwerken die nog overeind stonden na de Tweede Wereldoorlog. Na de lunch
schepen we in voor een rondvaart doorheen één van de meest indrukwekkende
havens ter wereld. Na een momentje vrije tijd keren we terug naar ons hotel voor
avondeten en overnachting.



Bad Doberan - Wismar We starten de dag met een stop in Bad Doberan waar de kloosterkerk met recht de parel van de baksteengotiek genoemd
wordt. Heel het kuuroord straalt een ongedwongen sfeer uit, de tijd heeft er precies stilgestaan! Na ons bezoek doen we nog een kleine wandeling ,
Daarna nemen we onze lunch en rijden we naar de mooie havenstad Wismar . We zien er éen van de grootste middeleeuwse marktpleinen van Noord-
Duitsland, met het opvallende bouwwerk de Wasserkunst. Het stadsbeeld met zijn typische baksteengotiek, koopmanshuizen en geplaveide straatjes is
bijzonder goed bewaard gebleven. Wismar is een schilderachtige stad vol historie, cultuur en zeevaarttraditie. Dankzij het authentieke stadscentrum en
haar ligging aan de Oostzee is het een ideale bestemming voor wie houdt van geschiedenis, architectuur en maritieme sfeer. Nadien keren we terug naar
ons hotel voor avondmaal en overnachting.
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Ebsorf - Amelinhausen - Liineburger Heide Na het ontbijt bezoeken we het
klooster Ebstorf. Daarna houden we een korte stop in Luneburg Na de lunch
maken we een natuurtocht met huifkar door het bos- en heidelandschap van de
Liineburger Heide, het oudst beschermde natuurgebied van Duitsland. Na deze
ontspannende tocht keren we terug naar ons hotel voor avondmaal en
overnachting.
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Bremen - Buggenhout

Na een laatste ontbijtbuffet in ons hotel rijden we naar Bremen voor een geleide
stadswandeling Deze tocht leidt ons eerst via het Rathaus uit de 154 eeuw
waar we enkele merkwaardige banden met Antwerpen te weten komen. Ook de
Sankt-Petri Dom en de wijk rond de Bottchergasse laten ons de geschiedenis
van Bremen beter kennen. Na een ommetje langs de Weser komen we terug uit
op het mooie plein voor het Rathaus met aan de zijkant het monument voor de
vier Bremer Stadtmuzikanten. Als afsluiter maken we kennis met het
Schnoorviertel, de vroegere zeemans- en visserswijk van Bremen. Ter plaatse
genieten we van een lekkere lunch voor we huiswaarts keren. Er is een
mogelijkheid om onderweg te stoppen voor een vrije avondmaaltijd.




