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ACTIVITEIT VAN DE MAAND APRIL 2026  

 

Op dinsdag 14 april geeft Nico Bijnens om 14u. een lezing in het     
Sint-Jorisheem met als titel: 
 

 “ China en 5000 jaar authentieke Chinese cultuur ”. 
 
Hoe groeide China uit van een eeuwenoud keizerrijk tot de huidige 
economische grootmacht?                                                              
Om een beeld te kunnen vormen over het heden en de toekomst 
beginnen we best met het verleden. 
 
Ten tijde van de Tang Dynastie was de Chinese hoofdstad de 
grootste stad ter wereld.                                                               
Het oude China en de authentieke Chinese cultuur wordt nochtans 
vaak ervaren als een zeer mystieke wereld.  
 
Deze presentatie toont de rijkdom en wijsheid van deze 5000 jaar 
oude beschaving.                                                                          
Het toont tevens hoe wij als westerlingen deze mystieke cultuur 
beter kunnen begrijpen. 
In oude tijden werd China ‘het middenrijk’ genoemd en werd     
aanzien als het centrum van de wereld.   

Vanaf eind jaren ’80, met een exponentieel groeiende economie 
als drijvende motor, leek China er geleidelijk aan in te slagen om 
deze status te hernieuwen. 
 
Heeft de uitbraak van het coronavirus, de verscherpte geopolitieke 
rivaliteit, handelsconflicten en interne economische spanningen de 
kaarten herschud en welke conclusies kunnen we hieruit trekken? 

Prijs: voor leden 10€ en voor niet-leden 15€.  

Koffie en taart inbegrepen 

Inschrijven bij het secretariaat van Neos Alken vóór vrijdag 10 april      
via mail pietclaesen@skynet.be of tel. 011/597787                                 
of via de website van Neos Alken.  
 
Je inschrijving is pas definitief na betaling                               
op de rekening van Neos Alken  BE16 7755 9102 6374                 
of via de QR-code op de website. 

mailto:pietclaesen@skynet.be


Lidmaatschap Neos Alken 

  Dit door overschrijving van € 40,00 op reknr. BE16 7755 9102 6374 met vermelding: “Lidgeld 2026 en je naam ”. 

  Of via website met je lidnummer en QR-Code. 

 Ken je iemand die lid wenst te worden, geef deze boodschap mee! . 

         Vooruitblik.                                                                                                                             

Op dinsdag 12 mei trekken we er de hele dag op uit naar het Noorden van onze provincie.                                        
In de voormiddag bezoeken we Kessenich en in de namiddag Agropolis.  
In de volgende nieuwsbrief zullen we het programma verder concreet toelichten.  
De verplaatsing zal met auto's zijn en het vertrek ' s morgens vroeg om 8.30u. aan het St-Jorisheem. 

 

  Neem ook eens een kijkje op onze website!   www.neosvzw.be/Alken 

  Weetjes over 1 april: de vermoedelijke oorsprong van de aprilvis.   
 
 “ Op 1 april zendt men de zotten waar men wil.                                                                                         
In de meeste landen is het de traditie om op 1 april mensen voor de gek te houden.                               
De oorsprong zou te vinden zijn in de omschakeling van kalenders en zou te zoeken moeten zijn in 
Frankrijk.    
                                                                                                                                                                   
De vermoedelijke oorsprong is het Edict van Roussillon van 1564 waarbij Karel IX besliste het nieuwe 
jaar zou ingaan op 1 januari.                                                                                                                      
Tot dan werd de overgang naar het nieuwe jaar gevierd van 25 maart tot 1 april. 
 
Vele mensen vergaten het nieuwe systeem of wilden zich hiertegen verzetten.                                     
Mensen werden uitgenodigd voor nepfeestjes en kregen nepcadeaus.                                                   
Die cadeaus waren vaak vissen omdat men nog in de vastenperiode zat en geen vlees mocht eten.     
Later werden het nepvissen en zo ontstond de poisson d' avril , de aprilvis. “ 
 
 
                                                                                                                Bron : InfoNu, kunst en cultuur 
 

 
           Om af te sluiten  
 
            Het mooiste wat je kan geven  
           is geen groot geschenk, noch geld, 
           wel wat van jouw tijd  
           in volle aandacht voor je medemens 
           het is dat wat werkelijk telt 
           in ons kort mensenleven! 
 
                                                                         R.h.a.S. uit de Druivelaar 2026 
                                                                   


