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NEOS LEDENFEEST 
 

VRIJDAG 6 JUNI 2025, ten KASTELE VAN MOERKERKE 
 

 
Ken je dit? Die jaarlijkse trektocht naar Moerkerke? Zoals echte trekvogels, denk maar aan de 
zwaluwen die verzamelen voor ze aan hun wintertrek beginnen, zo komen de Damse 
Neossers samen voor ze aan hun zomertrek beginnen. Natuurlijk eerst nog eens goed en 
lekker eten, genieten van een unieke sfeer, de gezellige drankjes, het aanstekelijk lachen en 
zorgeloos praten, en dan de zomer in. Met 103 leden was de ridderzaal voor de receptie 
overvol. De receptie is dit jaar binnen voorzien; het weer met veel wind en dreigende regen 
houdt ons binnen. De banketzaal is met 11 tafels mooi gevuld en piekfijn versierd met 
bloemen en kaarsen. 50 % van de leden kon er bij zijn. We weten dat vele leden elk hun 
eigen zorgen hebben, soms zware zorgen. De “ouderdom” komt niet alleen, zeggen we zo 
vaak. Soms is het daarom met een dubbel gevoel. We komen samen om te feesten, maar we 
hebben de leden in gedachten die moeilijke dagen kennen. 
 

    
 
Toen iedereen aan tafel zit, heet onze president-voorman John Neyt iedereen bijzonder 
hartelijk welkom. Hij schetste de hoogtepunten van het voorbije werkjaar. Laagtepunten bij 
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Neos kennen wij tot nog toe niet. Integendeel. Dat onze president handig is met de hamer 
bewijst hij door de nagel op de kop te slaan met een wel heel treffende vaststelling. Hij 
noemt Neos Damme de ‘jeugdbeweging’ van de senioren. Het mooie en kleurrijke Neos-
gezelschap stemt daar ten volle mee in. Overigens, het IS ook juist.  
 
Onze president sloot zijn welkomwoord af met deze passende, welluidende woorden: 
 

Ten kastele van Moerkerke 

Ten dage van den zesden van zomermaand ten jare 2025, 

Op een boogscheut van de fiere stad Damme 

met zijn stadhuis en vaart, 

is heden ten dage het volke te goare gekomen, 

van de edele compagnie der senioren en seniorinnen van NEOS, 

wat door elkeen ten overvloede 

bekend en bemind is 

als de beste vereniginghe der Damse stede. 

Met de bourgondische intentie 

om te smullen en te genieten van Damse spijzen en hertogelijke 

dranken 

 

Als hoofdman van deze confrerie en consisterie 

proclameer ik deze smuldersessie 

voor geopend. 
 
Ondertussen is de receptie al voorbij en zijn een tongbrekend drankje en enkele exclusieve 
hapjes in de vrouw en man. Nee, het hoeft daarom niet alcohol te zijn. Fruitsap maakt het 
even gezellig als je met vrienden, familie en Neos-kameraden (kameraden geldt uiteraard 
zowel voor mannen als vrouwen) samen bent. En hoe gaat dat als de sfeer de tongen losser 
maakt? Men vertelt, lacht, is verrast en blij, wisselt nieuwtjes uit. Dat is Neos-vriendschap, 
dat is Neos-Damme. Onze president benadrukte die heel speciale vriendschap onder de 
leden, die voor Damme zo kenmerkend is. 
 
De verzamelde vogels, pardon Neos-leden, druppelen goed op tijd het kasteel binnen. 
Letterlijk vanuit de 4 windstreken van onze fiere stad, maar ook vanuit naburige gehuchten 
zoals Brugge, Maldegem, … Heel bijzonder is ook de enthousiaste aanwezigheid van iemand 
met Ierse roots. Verwelkomd door de voorzitter en enkele leden van het bestuur. De leden 
zijn dan een eerste maal vanuit van de receptiezaal naar de dinerzaal uitgevlogen. Iedereen 
vind een tafel en goed gezelschap, leert nieuwe mensen kennen. Het mag gezegd worden: 
het eten is bijzonder lekker. Zo verzorgd. Stijlvol opgediend. Een heel fijn voorgerecht. Zalig 
warm en mals vlees. Het geroezemoes en gelach stopt niet tijdens het eten. Hoe onze leden 
dit doen: eten, praten, drinken en lachen, den here is het wijs, maar ze doen het. En de 
president zag dat het goed was. 
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Kinderen kunnen niet stil zitten. Maar onze senioren evenmin. Naarmate de tijd vordert 
loopt menig lid van tafel naar tafel om anderen te begroeten, een grap te vertellen, zorgen 
van anderen te vernemen en misschien ook een afspraak te maken. Dat de drankjes de sfeer 
wat helpen, is lekker meegenomen. Het is feest, en toch is wie chauffeur is, op zijn hoede om 
gepast van een drankje te genieten. 
 

   
 
 
In een gezellig praatje met een lid kwam de wijsheid van alle tijden op tafel: we kunnen nog 
jaren genieten, maar het kan ook morgen gedaan zijn als ziekte het over neemt. De kracht 
ligt dan niet altijd voor de hand om daarmee om te gaan en te kunnen zeggen, zoals 
Mitterrand: et alors? “We hebben Neos toch gehad!”, zei iemand van de leden. Daarom is de 
vriendschap en steun binnen de eigen kring zo belangrijk en zeker ook binnen Neos. 
 
Dat het goed was blijkt ook uit het lang “zitten blijven” van de leden aan de gezellige tafels. 
Niet “zitten blijven” omdat men gestraft zou zijn, maar omdat men nog niet zo snel aan de 
trekvlucht naar de zomer wil beginnen. Als het goed is vergeet men dag en uur en wil men 
het goede moment vasthouden. 
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Hoe de ploeg van het kasteel van Moerkerke er in slaagt om onze grote groep goed te 
verzorgen, en daarna nog 2 avondfeestjes er bij te nemen, is ons een raadsel. Maar het 
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getuigt van het vakmanschap en kwaliteit die in Moerkerke en in onze stad aanwezig is. 
Gelukgewenst “Kasteel van Moerkerke”. 
 
Als laatste strijkt de president de vlag van NEOS, en duwt de laatste vogels de wijze Damse 
wereld in. Het programma voor volgend jaar wordt door het bestuur nu voorbereid en de 
datum voor het ledenfeest van volgend jaar ligt wel al vast op donderdag 11 juni 2026.  
 
Tot volgend jaar op het feest, maar toch nog eerst een paar activiteiten voor dit werkjaar en 
deze van volgend jaar. Op donderdag 26 juni is er immers nog een fietstocht rond Maldegem. 
Op dinsdag 15 juli is er daguitstap naar Mechelen. Neos Folkt op donderdag 3 juli in 
Ingelmunster. Op dinsdag 5 augustus uitstap naar Zierikzee met mosselen en boottocht. En 
tenslotte op donderdag 21 augustus de zomerse fietstocht die nog moet vastgelegd worden. 
 
 
Tekst en foto’s: W. V. 


