
 NIEUWSBRIEF 
januari 2025 

Beste leden

Zoals jullie merken, is het weer tijd om onze wensen aan mekaar
over te maken! Als voorzitter ben ik trots op ons ledenaantal en
zeker op het bestuur dat elke maand vergadert en voor al de leden
leuke activiteiten regelt!
Bij nieuwjaarswensen horen ook voornemens voor het nieuwe jaar!
Wij van onze kant beloven jullie om ons werk voort te zetten.
Hopelijk zien we jullie op vele activiteiten en is het onze wens dat
jullie daar ook talrijk opdagen. De activiteiten zijn gevarieerd en
volgens de enquête vinden jullie dat ook goed tot zeer goed. Dat
motiveert!! 
Geniet van de voorbereidingen voor een vredevol en zalige Kerstmis
en moge 2025 zoveel mogelijk wensen vervullen voor ons allen!

Het bestuur

BESTUUR
Linda Roebben
0498 29 80 83

lindaroebben@hotmail.com

Florette Goffings
011/81 41 64

Viviane Schraepen
viviane.schraepen@telenet.be

Roger Peeters
0494 08 26 30

Ria Vanspauwen
011/82 11 71

Marcella Thuwis
0476 96 21 24

Jean Vanderheyden
0477 88 46 93

Anny Clemens
0474 56 08 60

Jean Bya
011 81 43 84

Jean.bya@outlook.beDeelname aan activiteiten bevestigen door storting van het vermelde
bedrag op rekeningnummer : BE36 9730 6310 3281



Lidmaatschap 2025 vernieuwen of nieuw lid worden

Wil je uw lidmaatschap vernieuwen of  een nieuw lid worden van Neos-Zonhoven, 

dat kan door storten van het lidgeld, € 31 per persoon per jaar. 

De betaling kan gebeuren door overschrijving op rekening BE36 9730 6310 3281
van NEOS Zonhoven voor 31 december 2024 met vermelding van “Lidgeld voor

…..(voor- en familienaam/namen)”

Nieuwe leden kunnen contact opnemen met een van onze bestuursleden om zo het
nieuwe lidmaatschap op te nemen.



INHOUDSTABEL ACTIVITEITEN

JANUARI 2025

Enkele nog verder te bepalen

activiteiten

Stadsbezoek Luik  2025
             28 maart 2025

Koninklijke Serres 
             2 mei  2025. 

Stadsbezoek Lier
             13 meii 2025 

Informatiehoek
ledenvoordeel van de lidkaart van Neos.

Belangrijke herinneringen

Toekomstige activiteiten

Ledenfeest 2025
             10  januari 2025

Zorgen voor morgen 
             13 januari 2025. 

Nieuwjaarsconcert
             26 januari 2025 

Theatervoorstelling “Landru”
             7 februari 2025

Daguitstap Hamont-Achel &
Leopoldsburg

             13 februari 2025

24/7 Sportverzekering
Fietspechbijstandsverzekering
Neos en Sportievak zetten ook jouw
kleinkinderen in beweging! 

        (INFO: WWW.SPORTIEVAKANTIE.BE/NEOSLEDEN )

Voor meer info , surf naar 
 

https://neosvzw.axoclub.be/file?fle=2728295&ssn=


Datum: 13 januari 2025
Plaats: Kwint Zonhoven  14u

Prijs:  7.5€ /10€ niet leden
Inschrijven voor 8-1-2025

Datum: 10 januari 2025 om 12u
Plaats: Krekelhof Hasselt

Prijs:  77 €/prs

ZORGEN VOOR MORGEN

IN HUN BOEK ‘ZORGEN VOOR MORGEN’ TONEN DAAN DUPPEN
EN DIRK DOUCET AAN DAT OUDER WORDEN EEN PROCES IS.

DOOR TIJDIG NA TE DENKEN EN TE HANDELEN KAN JE DE
REGIE VAN JE LATERE LEVEN IN EIGEN HANDEN HOUDEN.

NOG TE VAAK ONTKENNEN OUDER WORDENDE MENSEN HUN
ZORGBEHOEFTE OF ZE STELLEN DIE GELIJK AAN TOTALE
AFHANKELIJKHEID. 
ZE VERTELLEN WAT JE KAN DOEN OM DE TEUGELS IN
HANDEN TE HOUDEN, LICHTEN TOE HOE ZORG- EN
WELZIJNSORGANISATIES HIEROP KUNNEN INSPELEN EN WAT
DE ROL VAN DE OVERHEID HIERIN IS

Uiterste inschrijvingsdatum  2 januari 2025



Datum: 26 januari 2025
Plaats: GC-Tentakel  Zonhoven  15u

Prijs:  22€
Inschrijven voor 26-12-2024

De 40 muzikanten van het Limburgs komen van overal in
Limburg. Zij zijn allen besmet door het resistente muziekvirus,
dat ze ooit opdeden aan een muziekacademie of conservatorium
en dat hen nooit meer loslaat. De muzikanten zijn dus gedreven
amateurs, en de artistieke leiding is in handen van dirigent Ronny
Ramaekers.
Het Limburgse Kamerorkest (B) heeft de klassieke bezetting, die
gangbaar was rond 1800: een twintigtal strijkers, een volledige
houtblazerssectie, twee hoorns en pauken. Voor dit type
kamerorkest componeerden Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert en vele anderen hun grote werken, tot en met
hedendaagse componisten.

NIEUWJAARSCONCERT



Daguitstap Hamont-Achel & Leopoldsburg

Vertrek:  8u45  Evenementenhal Zonhoven (Bus reis)
Terug :  rond 17u
Prijs : 59€ (all in, bus, inkom, middagmaal (Vidé of Stoofvlees, te melden bij inschrijving)

Namiddag

Voormiddag



Maandelijkse vaste activiteiten

 Fietsen:

We wandelen op maandagochtend. We vertrekken elke maandag om 9.30 uur
aan de parking aan de Donderslagseweg in Zonhoven. Heb je zin om mee te
wandelen? Geef dan een seintje aan Ria. Zij zet je in de WhatsApp groep en je
ziet of er gewandeld wordt, en dit enkel bij goed weer. De wandeling is 5 km en
we doen dat op een rustige manier. Een goede wandeling is een frisse start
van de dag.

 We fietsen elke dinsdag en donderdag. Vertrek om 13.30 uur aan de
evenementenhal. Wil je graag fietsen, laat dan iets weten aan Ria Vanspauwen.
De groep wacht aan de evenementenhal. Fietsen doen we bij mooi weer. Heb je
voorkeur voor een bepaalde route, laat dit dan vooraf weten aan Ria. Zij stippelt
de weg uit.

Wandelen:



Zooëneve  Zooëneve  
Aat gemeen’tnhóóës én Kèrrek 

Verdweeëne gebóóën 
  
Nie altèèët zèèën er nóg planne van dij verdweeëne gebóóën. ’t Ieënigste wá dèk euverbleeëf zèèën
èn’tige fooëtòs óóët ’t árchief vanne Keuninkleke Heeëmkundekrèng vá Zooëneve. 
As er minsen óp dij fooëtòs vanne gebóóën stónte, kósse ve tóch schatte wij hoeg de moeëren énne
vinsters gewiëst waore. Zoe kaome ve tóch wöötheeëne tót de zjuste mòòëte van dij verdweeëne
gebóóën. 

Patrenaoët  (Patronaat)

De Roeëzekraans (de Rozenkrans) d’aa pasterij  (de oude pastorij)

De Drij Pistooële énne Wélvaort 

** Vertaling in het Zonhovens door : Achten Lutgarde

(De Drie Pistolen en de Welvaart)

Er waren niet altijd plannen beschikbaar van deze verdwenen gebouwen. Het enige wat overbleef zijn
enkele foto s uit het archief van de Koninklijke Heemkunde kring Zonhoven vzw.
Als op deze foto’s mensen voor de gebouwen staan , hadden we toch een maat referentie en konden we in
schatten hoe hoog de muren en de ramen oorspronkelijk waren.
Zo komen we toch tot een relatief betrouwbaar schaalmodel van de verdwenen gebouwen



Volgende nieuwsbrief : 4. De Drij Pistooële 

  De pasterij

 Rónt 1838 liet pestoeër Nass, gelèèk bèt de gemeen’t, ’n nou pasterij bóóën. D’aa pasterij, ’t
wooënhóóës vá pestoeër Jacobs, woort de kaplòòënij. Laoëterheeëne woort er aon dij pasterij e
gebóóke bèèëgezatte. 
De pestoeër mós mes ze piárt én ze kabriòlèken óp stal kónne zètte. Dá haa ter vandoeën vur al z’n
páróchiejaoëne te kónne bezuuke. Dij aa pasterij woort oo wieër aofgebrooken èn 1970. Ze laog
óbbe plák moe d’ ING bánk waor. Mér èn 2022 weurt dòòë oo wieër wööder aofgebrooken én gòòën
ze dòòë ápparteménte, wènkels, ne nouwe fiesjtzaoël én van dá dènk zètte (dá weurt de
‘Kwintsite’).

’n Ánékdooët van ónner den twieëde wiëreltooërlóg:
Duitsje seldaoëte kaomen aonne pasterij Èngelse panserwaoges teege. Den Duitsj haa mijne
geleeët én ze hoode bè haantgrenaoëte. Dá waore schrikkeleke ómplóffinge, de slaoch óbben
Heuve genuumt. Alle vinsters óbben Heuve sneuvelde, vanne pasterij tót aon ’t hóóës vá Jules vá
Mien Achten, de brouwer-bieërstiëker. 

Nóg ’n aaner ánékdooët:
Ènnentèèët wooënde dòòë pestoeër Gebels (óf Gebelen). De man haa ’n hóóte bien! As ’t gesnouwt
óf geijzelt haa, mós Waar, de köster (Eevers), zaant én ásse strooën van aone pasterij tót aonnen
èngánk vanne kèrrek. Zoe kós de pestoeër dan bè dá hóóte bien aoëling è z’n kèrrek geraoke …

 

Deze maand : de pastorij



  Tekst in ons huidig Nederlands

 

Pastorie

Omstreeks 1838 bouwde pastoor Nass, in samenspraak met de gemeente, de nieuwe
pastorie en de bestaande pastorie, (woonhuis van pastoor Jacobs), liet hij inrichten als
kapelanie. Het bijgebouwtje met poort, werd later bij de pastorie aangebouwd, toen de
pastoor een paard en cabriolet erop nahield om al zijn veraf wonende parochianen trouw te
kunnen opzoeken. 
De oude pastorie lag precies op de plaats waar zich de ING bank bevond. De oude pastorie
werd afgebroken in 1970. 
Vanaf de zomer van 2022 zal de huidige site volledig worden afgebroken en zal er een
nieuwe feestzaal, winkels en appartementen gebouwd worden (Kwintsite).

Anekdote tijdens WO II :
*Duitse soldaten komen aan de pastorie in contact met Engelse pantserwagens. 
De Duitsers hadden mijnen gelegd en wierpen met handgranaten. 
Geweldige ontploffingen. « De slag op de Heuven » verbrijzelde de ruiten van de pastorie tot
bij het huis van Jules Achten, brouwer-biersteker.

*In onze jeugd woonde daar Pastoor Gebels (of Gebelen). De man had een houten been! Als
het gesneeuwd of geijzeld had zagen we Waar, de Koster (Eevers) zand en assen strooien
van aan de pastorie tot aan de ingang van de kerk, zodat de gehandicapte pastoor veilig in
zijn kerk kon geraken.


