
 
 

DAMME 

Nodigt je uit! 

Fietstocht met picknick 

        21 augustus 

Vertrek om 10u30 aan de markt in Damme 

Prijs: 30 euro voor leden, 40 euro voor niet-leden.       

Uiterste datum van betaling:15 augustus 

Graag namen noteren van de personen voor wie je inschrijft en de activiteit. 

Je betaling geldt als inschrijving. 

 

 

 

 

Haal je stalen ros van stal met of zonder batterij en fiets 

met ons mee.  

We starten op de markt van Damme waar Jacob Van 

Maerlant ons een duwtje in de rug geeft.  

Het mooie landschap van onze streek lokt ons naar kleine 

dorpjes langs kronkelende wegen. 

Halfweg onze rit houden we halt in Hoeke aan de 

boerderij van Jan Tilleman . Het bestuur zorgt er voor een 

lekkere picknick met voor elk 6 belegde broodjes en keuze 

tussen wijn, appelsap of bier. En wat kan dat smaken na 

een fietsrit.  

Op de hoeve van Jan Tilleman valt ook nog heel wat te 

ontdekken want Jan is een hobby archeoloog en hij heeft 

al heel wat mooie vondsten gedaan op zijn landerijen en 

in de omgeving. Vergeet niet dat Hoeke in de bloeiende 

tijd van Damme ook nog een  voorhaven geweest is . 

Vandaar de vele vondsten. 

Buikje vol ,  we vervolgen onze weg waar ons nog een 

koffie met gebak te wachten staat. 

 

 

 

We rijden weer in groepjes en 

volgen het blad met de 

knooppunten. 

Bij de start ontvangt iedereen het 

blad van Luc. 

Afstand : 50 km 

Wie de afstand korter wil maken  

heeft 2 mogelijkheden. Dit is te 

vinden op het blad met de 

knooppunten. 

Veel fietsplezier! 

 

 

 

Het dorpje Hoeke. 


