De lente.

Na een soms lang aanvoelende winter, zijn we blij dat het weer lente is. Soms vloeken we dan
nog wel op die maartse buien en aprilse grillen maar het verlangen naar meer zon is er wel.

De lente duwt als het ware het raam open, laat een zachte bries naar binnen glijden en fluistert
dat alles opnieuw mag beginnen.

De lente is het seizoen waarin alles weer tot leven komt. De lucht ruikt anders — zachter,
hoopvoller — en de dagen worden langer. Bloemen duwen hun knoppen door de aarde, vogels
zingen alsof ze iets te vieren hebben, en overal lijkt er een vleugje nieuw begin te hangen.

We dromen al van de brunches en de apero’s op het terras maar de nog fel op en neer gaande
temperaturen houden ons nog even tegen.

Ongetwijfeld zijn we sinds vorige lente allemaal een jaartje ouder of jonger geworden. Dat voelt
voor iedereen verschillend. Maar iedere lente is telkens weer een uitnodiging om opnieuw te
beginnen. Misschien heb je de voorbije winter een of ander idee gehad dat je nog even uitstelde.
Waarom is deze lente niet de start van iets dat je reeds lang wilde doen en nu eindelijk ten
uitvoer wil brengen?

Mensen trekken naar buiten, de jas losjes open, het gezicht gericht naar de zon. De wereld krijgt
terug kleur: groen dat steeds groener wordt, bloesems die als confetti uit de bomen dwarrelen.
Het is het seizoen van groei, van frisse plannen en kleine geluksmomenten — een perfect
moment om opnieuw te beginnen, net als de natuur zelf.

Ook onze activiteiten zijn de komende periode wat meer op buiten gericht. Fietstochten en
wandelingen staan nu wat centraler in ons programma. En zo krijgen al onze activiteiten hun
plaats in onze jaarkalender. Voor iedereen wat naar keuze en mogelijkheden.
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