
Een gedicht van een Neos Hasselt lid naar aanleiding van het optreden ‘59’ van Stijn Meuris 
 
 
59 
Wat een stom getal is 59 
net alsof iemand verlamd de kaap 
van 60 niet vrolijk aankan 
en zo een nieuwe voordeur weigert. 
Natuurlijk waai je weg in je herfstjaren. 
Terugblik op het afgelopen jaar  
is geen fuivend succes 
kleine gebeurtenissen eigenlijk 
bepalend voor eigen levensgevoel. 
Politieke waterbelasting met 
hevig ADHD-jachtige verf 
gewenteld in spitsvondige humor. 
Religie dreef agnostisch op historische 
gemeenplaatsen in de luwte van taalkleur. 
Herfstbladeren weggeblazen 
op de tonen van de song 'in the year 25 25' 
dus nog een zee van tijd om te genieten 
van 59 zonder AI of 
het aan de kant te schuiven naar ET. 
Ondernemende senioren hadden geen moeite 
met dit leuke getal en apprecieerden 
beheerst de grollen van het leven. 
 
Philippe H. Rotsaert 
 

 
 


